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		Op weg naar wijsheid (hoofdstuk 1)
€9.99


	Dit is het tweede getijdenboek van de Walk of Wisdom. Het bundelt ervaringen van een paar van de 12.000 pelgrims die zich de afgelopen zeven jaar inschreven. Afgewisseld met kunst en poëzie. Dit is het eerste hoofdstuk, als e-boek (pdf). Met de donaties voor dit hoofdstuk maken we de volgende.
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	Beschrijving


Een pelgrimsgetijdenboek

Op weg naar wijsheid is het tweede getijdenboek van de Walk of Wisdom. Het bundelt een aantal ervaringen van de 12.000 pelgrims die de afgelopen zeven jaar de tocht hebben gelopen. Speciaal voor het boek vroegen we inspirerende mensen om ook te lopen en mee te schrijven. We onderzochten onze eigen inspiratiebron en het geheel is weer afgewisseld door kunst en poëzie.

Let op: dit is het eerste hoofdstuk in de vorm van een e-boek (pdf). Met de donaties voor dit hoofdstuk maken we de volgende. Zo helpen we elkaar op weg.

Bekijk hier de preview.

Wie schreven mee?

– Roanne van Voorst, ‘antropoloog van de toekomst’ en schrijver van Ooit aten we dieren en Met zijn zessen in bed: over de toekomst van liefde.

– Kiza Magendane, columnist bij NRC-Handelsblad en de Groene Amsterdammer, schrijver van Met Nederland in therapie.

– Nynke Laverman, zangeres, songwriter en theatermaakster. Toert Nederland rond met Plant. Haar bijdrage komt in hoofdstuk 2.

– Maria Mazarakis, zingevingscoach, socioloog en organisator van het InspiratiePodium in Arnhem. Haar specialisme: levensverhalen.

– Henry Mentink, pionier van het Veerhuis voor de Aarde. Liep in 40 dagen naar Parijs om de hele wereld voor te dragen als UNESCO wereld erfgoed.

– Huub en Adelheid Kortekaas, kunstenaarsduo en ontwerper van het hart van de Walk of Wisdom: het symbool Pelgrim.

– Manja Bente en Damiaan Messing, ontwikkelaars van de Walk of Wisdom. Manja is ook docent verpleegkunde en Damiaan experimenteert met kloosterstudio broeder Damiaan.

Kunst en poëzie

– Marlieke Overmeer schilderde een serie ‘Aard-engelen’ voor het boek. Volgens Marlieke kan iedereen die je ontmoet – van de buschauffeur tot een medepelgrim – zo maar voor even een engel voor je zijn.

– Marjolein Pieks gaat in het hoofdstuk een poëtische dialoog aan met ons symbool. Een liefdevolle ode en vloekschrift aan de ‘zaailing’ die ons symbool is.

– Petra van Bloemendaal verzorgde de illustraties en samen met Anne Louman de vormgeving. Beiden creatievelingen maakten ook ons eerste getijdenboek Seizoenen van het Leven.

Bekijk hier depreview.

Tip:  Je kunt het e-boek ook aanvinken als optie bij een startpakket.



			

					
				
	Extra informatie


	Omvang	88 bladzijden


	Vorm	E-boek (Pdf, kleur). Het is te lezen op mobiel, tablet, laptop of desktop.

Meest getest met Acrobat-reader voor de PDF lezer. Laat ons andere ervaringen weten!
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Seizoenen van het Leven (populaire editie) UITVERKOCHT

	€19.95
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                        Stichting Walk of Wisdom: Kamer van Koophandel 53744829 Nijmegen. NL56 TRIO 0254 4007 36. Het symbool van de route heet Pelgrim en is copyright van Huub en Adelheid Kortekaas. 
De website is gesponsord door Ivan Beemster van Lijndiensten Online Marketing.
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